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“High Five”            Annelies Brouwer 

 
Interview door: Marijke van Maanen 

 

Vraag 1 

Naam, straat en gezinssamenstelling?  

Ik ben Annelies Brouwer en ik woon samen met mijn gezin aan de 

Kamille 12. Ik ben getrouwd met Wessel en samen hebben we twee 

dochters. Onze oudste, Mette, is 13 jaar en zit in de tweede klas van 

het Emelwerda College. Jildau, onze jongste van 11, zit in groep 8 van 

de Leeuwerik. Het is bij ons thuis altijd gezellig en levendig met twee 

meiden die elk hun eigen plannen en verhalen meenemen! 

Vraag 2 

Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby’s?  

Ik ben ooit begonnen als juf op verschillende basisscholen in Friesland. 

Na een tijdje besloot ik verder te studeren, waardoor ik intern 

begeleider kon worden in het basisonderwijs. Inmiddels werk ik al 

jaren bij onderwijsbureau Semko, waar ik met veel plezier allerlei 

verschillende dingen doe. De laatste tijd houd ik me vooral bezig met 

productontwikkeling: wij maken educatieve materialen. Zo mocht ik bij ons laatste product niet 

alleen meedenken, maar ook de vormgeving doen én 80 dierenillustraties maken. Dat creatieve 

werk ligt me heel goed; ik houd van tekenen, schilderen en handwerken. 

Daarnaast ben ik sinds twee jaar in de leer bij mijn heit. Hij leert me de kneepjes van het 

moestuinieren, en ik leer ontzettend veel van zijn ervaring. Soms probeer ik mijn eigen ideeën ook 

in te brengen, wat een leuke wisselwerking geeft. Tot slot maak ik graag tijd vrij voor sporten en 

yoga, dat maakt me altijd blij en geeft me nieuwe energie! 

 

 

Vraag 3 

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen? 

Ik ben geboren in 1979 aan het IJzerpad in Rutten. Na mijn basisschooltijd in het dorp en mijn 

middelbare schooljaren in Emmeloord, ben ik verdergegaan om mijn vleugels uit te slaan. Ik 

studeerde in Leeuwarden en heb daarna gewoond in Grou, Oudemirdum en Lemmer. Maar zo’n vijf 

jaar geleden begon het toch te kriebelen om terug te keren naar mijn roots. Gelukkig heb ik mijn 

gezin kunnen overtuigen om ons te vestigen in, wat mij betreft, het leukste dorp van de 

Noordoostpolder: Rutten! 

 

Vraag 4 

Mijn karakter beschreven in 3 woorden? 

1. Creatief  2.  Betrouwbaar  3.  Rustig      
 



 

Vraag 5 

De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is… 

Tijdens mijn Pabo-opleiding in Leeuwarden koos ik ervoor om ook het vak Fries te volgen. Thuis 

spraken we wel Fries, maar lezen en schrijven in het Fries had ik nooit echt geleerd. Na de eerste 

module stond er een tentamen op de planning. Tijdens de les bleef de docent maar spreken over 

het woord harkje. Ik had geen idee wat hij bedoelde en kon alleen denken aan harken in de tuin. Na 

het inleveren van mijn toets vroeg ik mijn medestudenten om opheldering. Toen begreep ik dat de 

docent het over luisteren had! Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Inmiddels mag ik 

zelfs basisscholen begeleiden om het Fries op een hoger niveau te brengen—wie had dat toen 

gedacht? 

 

 

B e d a n k t   v o o r   h e t   i n t e r v i e w  
 

  


