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“High Five”

met SUZaN de Bont

Vraag 1

Naam, straat en gezinssamenstelling?

Suzan de Bont-Haarman, Lemsterweg 23. Mijn man
Almar, zoon Aran en dochters Luna & Sam en 2
schatjes van rottweilers; Nala & Nuka

Vraag 2
Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby’s?

Wij hebben een akkerbouwbedrijf waar ik ook mijn
taken heb. Van trekker rijden tot

boekhouding, ik pak verschillende werkzaamheden
op. Dat vind ik zo leuk aan dit vak, ik weet ’s
ochtends nooit wat de dag mij brengt. Het lastige
aan het boerenleven vind ik de afhankelijkheid van
het weer, daardoor is er niet te plannen.

Ik draai mee in het inzetrooster van MFA Het
Klavier. Het past niet altijd, maar ik probeer op
deze manier mijn steentje bij te dragen aan de
leefbaarheid in het dorp.

Mijn hobby’s zijn sporten, tuinieren, en in de
buitenlucht zijn.

Interview door: Marijke van Maanen

Een terrasje pikken in goed gezelschap daar geniet ik van.

Vraag 3

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen?

Mijn wiegje stond aan de Gemaalweg. Daar ben ik opgegroeid op een melkveebedrijf. Door studie
en de liefde een tijdje uit Rutten geweest, maar in 2001 terug naar het mooie dorp Rutten en een
chalet gekocht op Het Groene Kwadrant. Daar heb ik een aantal jaren fijn gewoond. In oktober 2004

zijn wij naar de Lemsterweg verhuisd.

Vraag 4



Mijn karakter beschreven in 3 woorden?

1. Enthousiast 2. Actief 3. Eerlijk

Vraag 5

De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is...

Dat ik leerde heftruck rijden bij mijn baantje op een boembollenbedrijf.

Ik moest een pallet oppakken die tegen de schuur aan lag. Die pallet was kleiner dan de lepels van
de heftruck, dus die staken iets uit. Ik was geconcentreerd bezig om de lepels in de pallet te krijgen
en keek niet verder hoe lang de lepels waren. Voor ik het wist hoorde ik de golfplaten knappen en
prikte ik 2 gaten in de schuur. lk kon wel door de grond zakken. Hoe zo zie je dat niet?

Bedankt voor het interview




