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“High Five”    met René Brinkman 

 
Interview door: Marijke van Maanen 

 

Vraag 1  

Naam, straat en gezinssamenstelling?  

Ik ben René, 38 jaar jong en woon met ons gezin van 5 aan de 

Noordermeerweg. Wij wonen hier ondertussen alweer ruim 8 

jaar, maar ik ken Rutten al véél langer. Ik ben geboren en 

getogen in ons mooie dorp. Toen nog wat kleiner dan nu, maar 

zeker niet minder gezellig! Wij wonen nu in een 

arbeiderswoning die we helemaal naar onze wens en smaak 

verbouwd hebben. En nee, we zijn nog niet klaar met 

verbouwen☺. 

 

Vraag 2 

Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby’s?  

Ik werk nu ruim 2 jaar als Ambulanceverpleegkundige bij de 

GGD Flevoland. Emmeloord is mijn standplaats, maar ik ben 

ook vaak werkzaam in Lelystad en omstreken. We rijden 

eigenlijk heel de provincie door, wat juist erg leuk is vanwege 

de verschillende dynamiek van de plaatsen en hun inwoners. 

Voor dit werk was ik als Intensive Care verpleegkundige 

werkzaam in ziekenhuis Heerenveen en daarvoor als Militair 

Verpleegkundige bij de Koninklijke Landmacht. Mijn hobby’s 

bestaan uit sporten in allerlei soorten en omvangen, ‘klussen’ zoals ik het altijd noem, wandelen en 

uitjes met het gezin en mijn werk is ook mijn hobby. Voor iemand iets kunnen betekenen in meestal 

vervelende, treurige of zelfs noodsituaties is eigenlijk geen werk, maar een passie waarvan ik mijn 

werk heb kunnen maken. Als vrijwilliger ben ik verbonden aan de speeltuincommissie. Met een 

groepje van ondertussen 7 dorpsbewoners bedenken we nieuwe ideeën en werken we (en soms vele 

vrijwilligers) aan onderhoud van de speeltuin. Onlangs is de nieuwe kabelbaan in gebruik genomen 

en binnenkort volgt er nog een toestel.  

 

Vraag 3 

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen? 

Zoals ik al schreef, ik ben geboren in getogen in Rutten, aan de Buitenom, vlak naast de 

brandweergarage. Vroeger hing er nog een grote hoorn aan de loods van de brandweer, toevallig 

vlak naast mijn slaapkamerraam. Als de hoorn dan ging, wist ik dat de brandweer eruit moest, ik 

ging vaak kijken en zo heb ik vast de interesse voor het hulpverleners vak gekregen. In mijn 

twintiger jaren verhuisde ik voor 5 jaar naar Emmeloord, destijds een nieuwbouwproject in 

Emmelhage. Toen na 5 jaar en ons eerste kind verder, was het tijd om terug naar Rutten te gaan. 

Wij zochten meer ruimte om vrijer te wonen en onze vriendengroep kwam ook weer bij elkaar in 

het dorp.  

 



 

Vraag 4 

Mijn karakter beschreven in 3 woorden? 

1. Perfectionist 2. Verantwoordelijk  3. Ik kan best grappig zijn☺  

      
 

 

Vraag 5 

De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is… 

Tijdens een vakantie met Kirsty, toen nog mijn vriendinnetje en ondertussen mijn vrouw, naar 

Vietnam, maakten we een mooie boottocht door het Vietnamese Halong Bay. Kirsty had kort voor de 

vakantie een stoere Rayban zonnebril voor haarzelf gekocht, we weten allemaal hoe duur die zijn. 

Ik was mijn zonnebril destijds vergeten en vroeg haar of ik de hare even op mocht, vanwege de felle 

zon daar. Eenmaal op die betreffende boot leunde ik enthousiast over de railing, omdat ik mooie 

vissen in het water zag. Jullie raden het al, de bril á veel teveel euro’s viel van mijn neus en zag ik 

helaas nooit weer terug. Ik moest het daarna Kirsty nog wel even uitleggen…  

 

 

B e d a n k t   v o o r   h e t   i n t e r v i e w  
 

  

 


